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                                                                                                 ±ŀƴŀŦ мнмп ƪǿŀƳ ŘŜ ƴŀŀƳ ΨwƻŘŜΩ ǾƻƻǊ ƳŀŀǊ ǎǘŜŜŘǎ ǿŜǊŘ  
                                                                                                 zowel Schelderode als Gontrode bedoeld. De naam Rode 
                                                                                                 Ȋƻǳ ΨƎŜǊƻƻƛŘ ōƻǎΩ ōŜǘŜƪŜƴŜƴΣ ŀŦƎŜƭŜƛŘ Ǿŀƴ ƘŜǘ Germaanse 
                                                                                                 Ropa.  

                                                                                                 De naam Schelderode trof men in  1220 voor het eerst 

                                                                                                 aan in een charter van de graaf van Vlaanderen. 
                                                                                                 Tot in de 2de helft van de  19de eeuw waren  er  zeer uitge-  
                                                                                                 strekte bossen  op  het  heuvelachtige  grondgebied. 
                                                                                                 Resten  van  deze bossen zijn het  Nerenbos, Bruinbos en  
                                                                                                 Harenbeekbos. Op één van de heuvels ontstond het dorp.  
                                                                                                 In  de lagere gebieden langs de Schelde lagen hooiland en 
weiden, ΨƳŜŜǊǎŜƴΩ genoemd. Deze Scheldemeersen zijn sinds 1981 beschermd als landschappelijk erfgoed.  
Schelderode was de hoofdplaats van het Land van Rode. De oudst gekende heer van Rode was Siger de Rothen, 
vermeld in 1118. Zijn kasteel werd in 1460 vernield. De ruïne werd heropgebouwd maar in 1566 door 
beeldenstormers in brand gestoken. Na de komst van Alva in 1567 werd het kasteel opnieuw opgebouwd.  
Het kasteel is nu nog steeds in privébezit en kan niet bezocht worden. 
De heren van Rode bezaten de rechten op de visserij in de helft van de Schelde die zich in hun heerlijkheid 
bevond en ontvingen de tol op de schepen die er voeren.  
Vanaf de 18de eeuw tot de 2de helft van de 19de eeuw werd een deel van de Schelde rechtgetrokken, maar enkele 
oude armen bleven bestaan. Aan de Veerpontwegel bevond zich daardoor op het einde van de 19de eeuw een 
privé-veerdienst die de steenbakkers uit Schelderode van en naar Zevergem brachten. Naast de vele 
steenbakkers trof men ook schip- of boottrekkers aan in het dorp. Midden 1800 telde men er nog 55. 

 
 

 



 



 



 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

                                                                                       Uit geschriften blijkt dat Melsen reeds in 818 bestond.  

                                                                                       De heerlijkheid Melsen was een leen van het land van Rode.  
                                                                                       De oudst bekende heren van Melsen  droegen de  naam  Vander 
                                                                                       Gracht. Aan de buitenzijde  van de  kerk vinden we een markante 
                                                                                       grafsteen van  de devote ridder Filips Vander Gracht,  gestorven  
                                                                                       in 1545.  
                                                                                       De pittoreske  Sint-Stefanuskerk  straalt,  samen  met  de  omlig- 
                                                                                       gende begraafplaats en een  mooi  uitzicht  op het natuurgebied 
                                                                                       Scheldemeersen, een unieke serene sfeer uit.  Al in de 8ste eeuw  
                                                                                       zijn er sporen te vinden  van een kerk en in de  11de  eeuw zijn er 
                                                                                       vermeldingen van het bestaan van een parochie.  
                                                                                       Het  dorpskerkje bewaart  nog een aantal  Romaanse  sporen uit 
                                                                                       de 12de  eeuw.  Later werd de kerk vergroot  in  Balegemse steen 
                                                                                       en  werd   de  vierkante  toren  aangebouwd.   Binnen  staat  een 
prachtig authentiek Van Peteghem-orgel. Aan de noordoostkant van het kerkhof komt in het verlengde van de 
kerkhofmuur, bij een gemetst poortje, een kerkwegel uit. Bij dit poortje staan aan de binnenkant twee 
gekandelaarde lindes met stamomtrekken van meer dan 2 m, die hier als welkomstbomen werden geplant. 

 
 
 
 
 
 



 



 
 

 



 

 

Sommigen zien een knieplaat met schelp geen kousenband. 

Zelfs de universiteit Gent kon geen uitsluitsel gevené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

9ƴ ƴƻƎΧ ±ƻƻǊ ƳƛƧ ƘŜŜŦǘ ŜŜƴ ƘƻƴŘ ƪƭŀǳǿŜƴΦ   

!ƭƭŜŜƴ ǊƻƻŦŘƛŜǊŜƴ ƘŜōōŜƴ  ƪƭŀǳǿŜƴΣ ƻƪŞ ƳŀŀǊΦΦ 

9Ŝƴ ƘƻƴŘ ƛǎ ǘƻŎƘ ŜŜƴ ƎŜŘƻƳŜǎǘƛŎŜŜǊŘ ǊƻƻŦŘƛŜǊΚΚ 

 

 

Tja, beiden voor iedereen juist .. 



 

 
 



 
 



 



 



                                            

                                                                        
 



                                                                                                Borgwal   is   een   waterkasteel   uit  de  18de 

                                                                                                eeuw, aangepast midden 19de eeuw.  
                                                                                                                      Het  kasteeldomein  heeft  een  monumentale  
                                                                                                                      toegangspoort die naar een prachtig midden-  
                                                                                                                      plein leidt. Voor het kasteel werd een neerhof 
                                                                                                                      aangelegd met karakteristieke opstelling in U- 
                                                                                                                      vorm   en   waar  de  verschillende   nutsvoor- 
                                                                                                                      zieningen van het kasteel gegroepeerd waren. 
                                                                                                                      Op  het  neerhof  staat   een  indrukwekkende  
                                                                                                                      vierkante duiventoren, heropgericht in de 19de  
                                                                                                                      eeuw naar een 17de eeuwse voorloper.  
Het  domein  is   volledig  omsloten  door  een bakstenen muur van meer dan 1900 meter. 
De oudste vermelding van Borgwal vindt men terug in een verkoopakte uit de 16de eeuw. In de 17de  eeuw zou het 
goed onder meer eigendom geweest zijn van bisschop Triest. Daarna werd het kasteel meermaals verkocht aan 
adellijke families. Een aankondiging in de 'Gazette van Gendt' in 1775 vermeldde de verkoop van: "het schoon, 
groot en vermaerd goed tussen de 2 en 3 mylen van de stad gelegen, strekkende tegen de kercke van Vurste ende 
omtrent de Schelde, bestaande in een kasteel ende hof, rondom in gemetste wallen, waarvoor ene schone 
bassecour ende daarachter ene gemetste spiegel ofte vijver hebbende in het midden ene hoog springende 
fonteyne, daernevens ene vijver, buitengemeyne druiftakken ofte wijngaerden, bosquien, gloriëtten, fonteynen 
ende andere vermaekelykheden, alsmede ene schone nieuwgebouwde hofstede, tesamen 18 bunder, alle't eene 
blokke ende besloten in nieuwgemaekte kloeke hoge muren".  
Door het huwelijk van gravin Flora Malfait met Louis Goethals de Mude de Nieuwland kwam het kasteel voor het 
laatst  in handen van een adellijke familie. 
In 1975 kochten de Broeders van Liefde Borgwal en richtten het domein in als verblijf voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking. Er werden nieuwe paviljoenen gebouwd, ingeplant in het kasteelpark. 

 

 

 

 



 
 

 



 



 
 

 
 



 



 



 
 

 
 



 



 



 
 

 
 



 



 
 
 

 

 



 

 

 



 



 

 



 


